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Journalist Ivo Weyel geeft
elke maand onomwonden
commentaar op de ins en
outs van de designwereld.
Niets ontsnapt aan zijn
vlijmscherpe blik en dito pen.

Pure luxe

Voor mij liever geen Taittinger,” zegt Ivo Weyel, als hij met

interieurarchitect Sybille de Margerie een glaasje champagne drinkt

in The Grand. Stom natuurlijk, want de ontwerper die het

vijffsterrenhotel voor vijfentwintig miljoen euro mag verbouwen,

blijkt een nazaat van de beroemde champagnefamilie.

lk kon mezelf wel voor mijn kop slaan. Had ik alles toch zo
goed voorbereid voor het interview met interieurarchitect
Sybille de Margerie, maar was Kk nergens tegengekomen
dat ze van moederskant een meisje Taittinger is, van de
geliknamige champagne. Zit ik met haar in de bar van het
Amsterdamse hotel The Grand, bestellen we een glaasje
champagne, vraagt de ober of Taittinger een goede keuze
is, zeg ik — stom stom stom! — dat ik die niet zo lekker vind
en vraag ik of ze geen ander merk hebben. Dat hebben ze
en we drinken een heerlik glaasje Gosset. En wat chic van
Sybille dat ze geen kik geeft en gezellig meedrinkt met mijn
Gosset.

Sybille was in Amsterdam omdat ze The Grand verbouwt.
Het vijfsterrenhotel gaat voor bijna vijfentwintig miljoen
euro op de schop. Nieuw restaurant, nieuwe bar,
nieuwe kamers en suite. Een megaklus met navenant
budget. En over dat laatste wil ik het hier even hebben.

We weten namelik allemaal wat verbouwen inhoudt:
veel geld. En altijd meer geld dan gepland, want bijna
elke wverbouwing gaat onderweg zwaar over het
budget heen. Ik kan me nog herinneren dat, toen ik lang
geleden mijn badkamer verbouwde, ik elke greep op de
realiteit verloor. ‘Is het niet mooier om die andere muur
ook helemaal te betegelen?, vroeg min verbouwer.
En hij had gelijk, dus hup, doe die muur ook maar. En de
handdoekenstang die ik in eerste instantie had uitgekozen,
was toch lang niet zo mooi als eentje die ik later tegenkwam
in een brochure, dus toch maar liever die. En alles is duur
waar het badkamers aangaat. Elke stang, kraan of schroef
kost een vermogen. Dus koos ik en passant ook een
andere, mooiere kraan die — het was nog de guldentijd —
iets van duizend gulden kostte. |k weet nog dat ik dacht:
gut, dat valt nog mee. Ridicuul natuurlijk, een kraan van
duizend gulden, maar je zit dan in zo een mallemolen van »
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Met een budget van

240 miljoen euro

word je niet snel op
de vingers getikt als de
kraan onderweg wat

duurder uitvalt

dure spullen dat je realiteitsperceptie totaal vervaagt.
Enfin. Terug naar Sybille. Zij is een gevierd Frans designer
die zelden met budgetbeperkingen heeft te maken. Haar
staat van dienst is imposant en varieert van een reeks
viffsterrenhotels (Crillon en Lutétia in Parijs, Le Cheval Blanc
in de Champagnestreek, Old Cataract in Aswan, Mandarin
Oriental, Park Hyatt en nu dus The Grand) tot een stel
casino's, privékastelen (onder andere voor monsieur Arnalt,
de eigenaar van LVMH; ‘s werelds grootste conglomeraat
van luxemerken) en een stuk of wat paleizen voor de
sultan van Oman en de Saoedische prins Bin Abdoul Aziz.
Natuurlik gaat het niet zo ver dat ze overal carte blanche
krijgt, maar met een budget van 240 miljoen euro
(in het geval van prins Abdoul) zal ze toch niet snel op de
vingers worden getikt als er onderweg een duurdere kraan
wordt uitgezocht dan in eerste instantie was gepland.
Is ontwerpen met een groot budget dus makkeliker dan

Een van de vernieuwde kamers in The Grand in Amsterdam.
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met een klein? Ze geeft eerlik toe dat ze dat niet weet,
omdat ze nooit met een klein budget heeft hoeven werken,
maar ze is wel stellig in haar antwoord: ‘De grootste fout
die je als designer kunt maken is je toeviucht zoeken in
de duurste en mooiste materialen. Dat is a: te simpel, en
leidt b: zelden tot ‘een mooi resultaat. Feit is wel dat mijn
opdrachtgevers een bepaalde stil of grandeur willen
uitstralen, dus daar moet je iets op vinden. Maar ik haat
kitsch, pompeusheid of luxe puur om de luxe!

Het leuke van Sybille is — in tegenstelling tot heel wat van
haar collegae die in hetzelfde hoge segment ontwerpen —
dat ze het zoekt in verjonging en vemieuwing. Ze reist de
wereld rond op zoek naar nieuw talent. Voor The Grand
bijvoorbeeld werkt ze samen met de Design Academy
in Eindhoven en Droog Design. Ze laat in de hotelkamers
muren van onvervalst baksteen zien, zonder dure opsmuk,
als verwijzing naar deze oer-Hollandse steen. Sommige
meubels zet ze neer als ‘piece of art, zoals nu zo trendy
is. Maar ze kiest daaruit wel alleen de comfortabele en
bruikbare voorbeelden. Sybille: 'Bruikbaarheid, comfort
en gemak staan hoog in min vaandel. Onduidelijk design,
of design louter om het design, is niks voor mi. Ik laat
me inspireren door de omgeving waar het te verbouwen
pand staat. Voor een casino in Basel heb ik de Zwitserse
beeldhouwer Tinguely als leidraad genomen, en dan vooral
zijn kinetische beelden, waardoor ik ook veel beweeghaars
in het interieur heb toegepast. In The Grand zijn jonge
Nederlandse ontwerpers en het Hollandse classicisme de
inspiratiebron.

Bekomen van mijn Taittinger-faux pas leg ik mij te ruste in
een van haar nieuwe kamers in The Grand. Vijfentwintig
miljoen, schiet het door mijn hoofd, ik zie het er niet aan af.
En dat is misschien wel het mooiste compliment, want de
kamer is mooi zacht van kleur, de gordijnen vallen prachtig
zwaar en zjn nét dat stukje te lang, iets wat gordijnen
70 luxueus maakt. De badkamer is in eerste cogopslag
no-nonsense, maar herbergt alerlei prettige details als
een ingebouwde televisie bij het bad en een aparte kleed-
en/of opmaakruimte. En, zo belangrilk in hotels, er is overal
veel licht dat centraal vanuit bed kan worden bediend en de
airco is nagenoeg geluidioos. Om nog maar te zwijgen van
de vele glazen deuren en optische doorkijkjes waardoor
alles groter likt. Alles oogt loeistrak omdat de techniek
onzichtbaar is weggewerkt. In der Beschrénkung zeigt sich
der Meister.

Dat schoot me weer door het hoofd toen ik daags
daarna in het Haagse hotel Des Indes sliep, dat een paar
jaar geleden is verbouwd door Jacques Garcia, ook zon
zelden door krappe budgetten geteisterde interieurarchitect.
Wat een ellende. Wat een overdaad. Baldakijnen boven
mijn bed, overal bungelende, geldverslindende kwasten aan
gordiinen en lampenkappen, dik fluweel met gouddraad
bovendien en krullerige lampen die als middeleeuwse
toortsen uit de muur steken en veel plaats innemen, maar
nauweliks licht geven. Somber en pompeus. Protserig en
ostentatief duur.

Op Google Earth zie ik het paleis van de Saoedische prins
Bin Abdoul Aziz in vogellucht. Dat zou ik best eens van
binnen willen zien. Zeg, Sybille, ik durf het bijna niet te
vragen, maar... m
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